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Voorganger: ds. Inge de Jong - Baerends

Welkom
Aanvangslied: 213: 1 en 2 Morgenglans der eeuwigheid
Groet en bemoediging
Drempelgebed
Psalm 86: 1 en4
Gebed om ontferming, met het lied ‘Vol zorgen leggen wij’
allen: 1. Vol zorgen leggen wij
de wereld voor U neer,
waar angst alom is, honger heerst,
waar haat en nijd regeert.
2. Niets lijkt een leven waard.
Wat telt, is winst, is macht,
al heeft uw liefde totterdood
ons tot elkaar gebracht.
vrouwen 3. Zo veel ligt er in puin
de mensen zwaar verwond, -
U toonde ons hoe al die pijn
kan worden tot een bron.
mannen 4. Ook onze liefde brak
vrienden zijn heengegaan.
Uw leven en uw sterven toont
dat liefde op kan staan.
allen: 6 Kom, Geest, en maak ons nieuw
adem in ons de kracht
die liefde zoekt en hoop verwekt
tot alles is volbracht.
(vertaling: Sytze de Vries, naar Anna Brigs)
Gebed van de zondag
Zingen: Lied 420: 1 en 2 (uit bundel Hemelhoog) Heer, wijs mij....
Kindermoment: De kinderen in het midden, plus Projectlied

Lezing: Exodus 24: 12-18

Zingen: Lied 542: God roept de mens op weg te gaan



Lezing uit het evangelie: Matteus 15: 21-28

Zingen: lied 547: 1,2 en 5 Met de boom des levens...
Uitleg en verkondiging

Zingen: lied 793: Bron van liefde, licht en leven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven — orgelspel

De kinderen komen terug van de kindernevendienst
Slotlied: lied 425: Vervuld van uw zegen

De kaars wordt gedoofd

Wegzending en zegen



